Mon,
Als je aangekomen bent in het grote

onnoemelijke hiernamaals,

zoek dan de bergen, het bos en de zee

en kijk uit naar ons!!

Probeer op een of andere manier

te zorgen voor onze Dirk.

Je zult zien, "alles wordt nieuw".
Magda

De familie dankt u voor uw

hartverwarmend medeleven.

Verstraeten Uitvaartzorg tel. 03 828 25 09
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Dierbare herinnering aan

Fideel “Mon™ De Reyck

echtgenoot van

Magda De Smet

Zwijndrecht, 30 april 1936
Dilbeek, 14 mei 2014

de 'Mon!, Fideel, vava, harde werker,
houden van...,

bikkelhard en diep verdriet,

haten en liefhebben, bere-sterk en poeslief,
soms kwetsend en onverbiddelijk, niet
opgeven en toch laten gaan,

'moeten’ laten gaan, spijt en tederheid,
tranen bij een graf, een vuist tegen onrecht,
vechten, oorlog en vrede, onbekend,

heel dichtbij, nu oneindig weg,

Bergen, zeeén en woestijnen, orkanen,
storm, sneeuw en wind, ...

doorgaan en toch angst, koppig

tegen wil en dank, een helpende hand,
...een harde hand, fouten maken,
vergiffenis vragen,...leven

en eeuwigheid, sterven en toegeven:
het is voorbij...

Een Mon-ument, we missen je nu al....



